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NIEUWSKRANT VERANDERD

Na opmerkingen uwerzijds is de nieuwskrant van
Ars Poetica veranderd. De opmaak is gewijzigd en
het is nu mogelijk door te klikken op links. De krant
zal nu los van het Gedicht van de Week gestuurd
worden. Oudere edities zijn nog steeds onder de
knop nieuwskrant te vinden.
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De afdeling de Nederlandse literatuur,
van de bibliotheek van Bert Mostert.

NADER TOT U

Soms zijn er wat tegenslagen bij het maken van
de site. Zo is het gedicht van week 31 met enige
vertraging geplaatst door een internetstoring in
het Belgische. Excuses hiervoor, maar nood
breekt wet. De storing lijkt nu verholpen en de
gedichten van de daarop volgende weken zijn
zonder problemen verschenen. Hopelijk bevalt
de formule nog steeds, dezerzijds wordt in elk
geval met plezier eraan gewerkt.

Laat gerust weten als je commentaar hebt.

> Gastenboek
> E-mail

Boekhandel de Omslag

Hieronder staat een link naar de site van mijn
voor-treffelijke vorige boekhandel “De Omslag”
in Delft. Deze wordt gedreven door de “bibliopola
honestissima” (zoals een eeuw geleden de
boekhandelaar / uitgever wel werd aangeduid)
Trude Gerritsma. Omgekeerd is Ars Poetica op
haar site te vinden. Een bezoek aan de fysieke
boekhandel is zeker de moeite waard.

Als een van de lezers www.arspoetica.nl op een
soortgelijke manier onder de aandacht wil bren-
gen wordt dat zeer op prijs gesteld. Hoe meer be-
kendheid, hoe meer lezers. En daarom gaat het
uiteindelijk.



http://www.arspoetica.nl/index.php?paginaid=16
http://www.arspoetica.nl/index.php?paginaid=9
http://www.arspoetica.nl/index.php?paginaid=18
http://www.deomslagdelft.nl/
http://www.arspoetica.nl/
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VERDER LEZEN

Zoals al aangekondigd zou ik in de nieuwsbrief aandacht geven aan het fenomeen schrijver-zakenman.
Het combineren van schrijver met een ander beroep wordt bij schrijvers veel gevonden. Het meest
voorkomend zijn naar mijn idee de combinatie met leraar, beeldend kunstenaar en arts.

De combinatie waarover ik het verder wil hebben is minder bekend en daarom misschien wel zo aardig.
Hieronder een aantal voorbeelden in alfabetische volgorde.

GASTON BURSSENS (1896-1965)

Deze Vlaamse schrijver is vooral bekend geworden als (pleit) bezorger van
het werk van zijn vriend Paul van Ostaijen. De gedichten van Burssens doen
ook sterk denken aan die van zijn vriend. Beiden waren ook actief in de
Vlaamse beweging, zgn activisten.

In 1927 richtte hij een zaak op later “Lavendia” geheten die handelde in zeep
en aanverwante artikelen. Hij heeft ook nog geprobeerd in de kunsthandel en
uitgeverij te ondernemen, maar deze pogingen mislukten. Hij was bevriend
met Louis Pual Boon met wie hij ook correspondeerde. In augustus 1948
schrijft Boon aan Burssens "Ik ontving mijn manuscripten, samen met de
beloofde boeken,... alle even erg stinkend naar de zeep." De activiteiten van
Burssens waren dus duidelijk niet van elkaar gescheiden.

ABRAHAM VAN COLLEM (1858-1933)

Deze Rotterdamse dichter kwam uit een familie van handelaren in confectie.
Hij stond o.a. op de markt met zijn kleding. Zijn gedichten hebben een duide-
lijk politieke en religieuze achtergrond. Het best laat het zich omschrijven als
een pantheistisch communisme.

Gezien de combinatie van activiteiten noemde Jaap Meijer hem in een boekje
over hem “ventende profeet”. De eerste gedichten hebben vaak de arbeider en
armoede als onderwerp, de latere kenmerken zich door een sterk idealistische,
religieuze visie. Een interessant dichter die niet met een stroming is te associé-
ren en daardoor een unieke plaats inneemt in de Nederlandstalige literatuur.



http://www.arspoetica.nl/

ARS POETICA

DE NIEUWSKRANT VAN ARS POETICA
“Aut prodesse volunt aut delectare poetae.” -Horatius Z‘b JAARGANG | « NUMMER 4

WILLEM ELSSCHOT (1882-1960)

Dit is waarschijnlijk het bekendste voorbeeld van de zakenman-schrijver. In
Antwerpen had hij onder zijn eigenlijke naam De Ridder een reclamebu-
reau. Deze achtergrond komt in zijn romans “Lijmen”en “Het Been” op
welhaast meedogenloze manier naar voren. “Quis non fleret” ! die het
verhaal van de zuster Lauwereyssen leest. O.a. door de kortheid en
toegankelijke stijl zijn de romans en gedichten van Elsschot geliefd
gebleven niet in het minst op de boekenlijstjes van de vlijtig studerende
jeugd. Zijn gedicht “Het huwelijk””*mag zich al geruime tijd in een grote
belangstelling verheugen door de twee eerste regels van de vijfde strofe, die
te pas en te onpas geciteerd worden.

PAUL SNOEK (1933-1981)

Een gedicht van hem werd al op de site geplaatst (week 25)°en was de aan-
leiding deze nieuwskrant te wijden aan het verschijnsel “dichter-zakenman”
Hij was goed bevriend met de eerste dichter van deze krant, Gaston Burssens.
Paul Snoek is een pseudoniem van Edmond Schietekat. Het pseudoniem was
afkomstig van de naam van zijn moeder Paula Snoeck. Hij werkte aanvanke-
lijk in het textielbedrijf van zijn vader. Later had hij een eigen onderneming
in Japanse zijde. Ook heeft hij een bedrijf “Atlas”gehad dat handelde in be-
tonnen palen. Als laatste zakelijke activiteit had hij het verkopen van meubels
in het Midden Oosten. Behalve dichter was Snoek ook schilder, ook een veel
voorkomende combinatie. Zijn gedichten zijn een mengeling van experimen-
teel en traditioneel in zijn geboorteland Belgi€ meer gewaardeerd dan in Ne-
derland. Dat dit verandere.

HENDRIK TOLLENS (1780-1856)

Een van de meest gevierde dichters uit de 19e eeuw, nu nauwelijks gewaar-
deerd. Zijn omvangrijk werk is talloze malen herdrukt. In Rijswijk(Z-H),
waar hij is overleden is het plaatselijk museum gevestigd in zijn woonhuis en
wordt ook het Tollenshuis genoemd. Ook een literaire prijs is naar hem ge-
noemd. Zijn bekendste gedicht is het “Wien Neérlands bloed” lange tijd het
Nederlandse volkslied. Het is een van de vele nationalistische gedichten die
hij schreef. Ook schreef hij een lang gedicht over de overwintering op Nova
Zembla, onlangs nog verfilmd. >>>
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HENDRIK TOLLENS (1780-1856)

>>>

Dit werk is evenals andere gedichten in de 19de eeuw vertaald o.a in het
Engels. Tollens was een Rotterdams verthandelaar. Hij heeft lange tijd zijn
werk als dichter ermee gecombineerd. Later trok hij zich terug uit het bedrijf
en werd fulltime dichter. Het bedrijf heeft nog lang bestaan, tot 1986. Nu is
“Tollens” alleen nog een merknaam die gevoerd wordt door de maatschappij
die de verffabriek heeft overgenomen.

1 Uit “Stabat Mater” (Latijn: wie zou niet huilen).

2 Zie bijvoorbeeld http://www.lanoye.be/tom/uncategorized/het-
huwelijk-de-wederhelft

> http://www.arspoetica.nl/argeweb/downloads/week%2025-
2013--
%20archief-%20snoek-als%20ik%20geen%20rood%20meer%
20heb.doc
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